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Tussen Cobra en Calvijn 

 

Dit land ontstaan uit veen en klei 

met oude molens drooggemaakt 

en door Calvijns’ rechtlijnigheid 

ooit nolens volens aangeraakt  

 

waar de gewassen op het veld 

altijd in lange rijen staan  

en sloten als een streep zo recht 

door streng verkaveld landschap gaan 

 

waar zelden iets verborgen blijft 

want bergen zijn hier dun gezaaid 

het maaiveld is ons grasplafond 

en wat te hoog komt wordt gemaaid 

 

gewoon is meestal gek genoeg 

iets anders is vaak asociaal 

en als je overdreven doet 

dan hoor je zeggen doe normaal 

 

wij houden van het puttertje 

een adelaar is veel te veel 

het straatje is ons liever dan 

de pracht en praal van een kasteel 

  



 
 
 

wij zijn van het tomadorek 

die eenvoud zijn wij toegedaan 

de rechthoek van een bollenveld  

het strakke werk van Mondriaan 

 

en als een Cobra kunstenaar 

uit een gevoel voor tegenwicht  

beweert ik rotsooi maar wat aan 

dan knijpen wij een oogje dicht 

 

want wij zijn streng doch tolerant 

en als zo’n kunstwerk anders oogt 

omdat men naast de lijntjes kleurt 

dan wordt dat liefdevol gedoogd  

 

 


